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Het bestuur

We zijn ontzettend dankbaar dat we, naast onze dagelijkse volle
agenda’s, telkens weer mogen terugvallen op Zijn stem. Waar is Jezus
mee bezig? Wat zijn Zijn prioriteiten? En wat helpt mij om mijn energie en
tijd te richten op Zijn wil?

Dat klinkt misschien mooi, maar het blijft een zoektocht. Is het werkelijk
Zijn stem die we horen? En ben ik bereid mijn opgebouwde, oude
leventje los te laten om Hem te gehoorzamen?

Ook al dragen we de titel “bestuur”, het proces blijft hetzelfde: tijd nemen
om Hem te verstaan en leren doen wat Hij zegt.

Dit jaar is er veel gebeurd, zowel in ons persoonlijke leven als binnen de
beweging van (F)Luisteer. We zijn in een seizoen gekomen waarin
snoeien een belangrijk thema is geworden. Waar zijn we scheef
gegroeid? Waar mag meer aandacht en energie naartoe, zodat er meer
vrucht kan ontstaan?

In 2026 hopen we de resultaten ervan te zien en vertrouwen we erop dat
we op het juiste spoor zitten. 

We wensen jullie veel leesplezier.

Veel zegen,
 Het bestuur
 Jaap, Karin & Wim



YouVersion

We zijn begonnen met het schrijven
van Bijbelleesplannen over het
thema ‘Gods stem verstaan’.

 
Inmiddels hebben we vier

leesplannen beschikbaar gemaakt.
Ons streven is om dit uit te breiden
naar twaalf leesplannen, om een
stevige start te maken binnen het

YouVersion-team.

Bij dit project zijn betrokken: 
Ina, Marianne, Esther Schreurs,

Esther Klaassen en Wim.

Elke maand levert één teamlid een
leesplan aan om mensen te helpen

stil te staan bij het verstaan van
Gods stem.

Iedere schrijver benadert dit thema
op zijn of haar eigen unieke manier,
waardoor elk leesplan weer anders
leest, zelfs wanneer het steeds over

hetzelfde onderwerp gaat: Gods
stem verstaan.

Grea van der Lee
Teamleider YouVersion



 Alphacursus & Dieper 1 en 2

Tijdens de cursussen Dieper 1 en Dieper 2 bij Aviv mogen we
meebouwen aan een generatie die leert om Zijn stem te verstaan.

Bij Dieper 1 delen Jaap en Wim samen over het thema profetie: Jaap
verzorgt het theoretische gedeelte en Wim begeleidt de praktische

toepassing. Deze bijzondere en unieke combinatie geeft deelnemers
zowel een solide basis aan kennis als waardevolle praktijkervaring,

waardoor zij daadwerkelijk kunnen groeien.

Bij Dieper 2 verzorgt Wim een workshop profetie. Tijdens deze avond
verdiepen we ons in praktische lessen, aangevuld met voorbeelden en

onderwijs dat door ervaring is gevormd en bewezen effectief is.
Deelnemers leren vaak snel en veel, en het blijft telkens weer bijzonder

om te zien hoe mensen Zijn stem leren verstaan.

Daarnaast hebben we op verschillende plekken mogen delen tijdens
Youth- en volwassen Alphacursussen. Er zijn zonden beleden, mensen

zijn vervuld met de Heilige Geest en bemoedigd met het besef dat God
vandaag de dag nog steeds spreekt.

Jaap - Dieper 1 Wim & Chantal 
Alphacursus

Wim - Youth Alpha

Joanneke - Youth Alpha



Stichting Choice
Tijdens een gebedsmoment kreeg Wim op zijn hart om mensen te
ondersteunen die Gods stem hebben verstaan en in geloof willen
uitstappen. Op een avond moest hij denken aan Stichting Choice.

Wim belde Matthé Vos, die juist een periode van gebed was ingegaan om
te zoeken naar de richting waarin St. Choice mocht gaan. Al snel kwam er
een eerste antwoord op gebed, gevolgd door drie andere bevestigingen,
om een aanbiddingsavond voor mannen te organiseren. Zo ontstond een

gezamenlijk gesprek en gebed.

Daaruit groeide het verlangen bij ons als Stichting (F)Luister om deze
richting te ondersteunen, omdat ook wij geloven dat God hierin spreekt.
Daarom hebben wij in 2025 twaalf avonden gefaciliteerd, door zowel de

huur van het gebouw als de inzet van mankracht op ons te nemen.
Hoewel de avonden niet druk bezocht werden, zagen we telkens hoe

mannen van binnen werden hersteld en opgebouwd. Tijdens één van de
avonden mocht zelfs iemand fysieke genezing ontvangen.

In 2026 stoppen wij met de financiële ondersteuning, omdat we geloven
dat Stichting Choice nu sterk genoeg is om dit zelf te dragen. Bovendien

ervaren zij meer dan ooit dat dit de weg is waarin God hen leidt.
Wij zijn dankbaar dat we op deze manier een andere bediening hebben

mogen helpen en ondersteunen.



Samen dienen
Af en toe mogen wij op externe conferenties het geluid laten klinken dat

Jezus spreekt. Dit keer hadden wij het voorrecht om mee te draaien bij de
Passie Conferentie in Oldebroek.

Zo leren wij als team om een zegen te zijn voor andere bedieningen. 
We geloven dat samenwerken hierin essentieel is en dat (F)Luister een

bijzondere afdruk mag achterlaten, met als DNA: Zijn stem verstaan.

Met verwachting zien wij uit naar 2026, in de hoop opnieuw mee te mogen
draaien bij conferenties.



Online
We hadden vorig jaar een eenmalig bedrag geïnvesteerd om beter zichtbaar te
zijn op Google. Dat was een flinke uitgave van ongeveer 800 euro, maar dit jaar

hebben we daar echt de vruchten van mogen plukken. 

Voor hetzelfde resultaat zouden we anders zo’n 1.570 euro kwijt zijn geweest.
We zouden graag iemand ontmoeten die ons kan helpen om hier nóg meer uit

te halen, maar dat is nog even afwachten.

Ook voor social media (Instagram/ Facebook) zijn we op zoek naar iemand die
ons kan helpen om verder te groeien. Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor de

bijna 500 volgers die we inmiddels hebben opgebouwd.

Instagram

Google gratis, omdat we een ANBI-stichting zijn. 



(F)Luisteravonden
We hebben genoten van de avonden die we hebben

meegemaakt. De verdiepingsavonden, fellowship
avonden en de inspiratieavonden. 

 Mensen werden bemoedigd en bevestigd in wat God al
tegen hen had gezegd. We hebben gedanst, zijn creatief

uitgedaagd  en zijn op nog meer andere manieren
aangemoedigd om Zijn stem te kunnen verstaan. 

Tegelijkertijd merkten we dat de avonden veel tijd en
energie kosten w.b. alle voorbereidingen/ organisatie.

 
De gebedsindrukken die Wim kreeg voor (F)Luister waren

tweeledig: ‘snoeien’ in combinatie met ‘step up’.

Daarom gaan we onderzoeken of we in 2026 één grotere
conferentie kunnen neerzetten, waarin we de elementen
van de verschillende avonden (fellowship, inspiratie en
verdieping) met elkaar verweven. Hoe dit er precies uit

gaat zien en of het gaat lukken, zullen we ervaren in 2026.



Stichting Barnabas

We mogen af en toe samenwerken met de prachtige bediening Stichting
Barnabas. In de vijfde editie van ons magazine konden we hier al een glimp

van opvangen, omdat Bert en Dinie Varwijk vertelden over hun reizen.

Daarnaast hebben we een verlangen gekregen om Bijbels te schenken aan
mensen die er nog geen één hebben. Wij geloven dat Jezus ook vandaag

spreekt door Zijn Woord.

Met vreugde mochten we (via Stichting Barnabas) 100 Bijbels doneren aan
een voorganger in Pakistan. Hij heeft ze aangeschaft en direct verspreid.
Voor sommige mensen is dit de allereerste keer dat zij een Bijbel in eigen

bezit hebben.

 Wat voor ons zo vanzelfsprekend kan zijn, blijkt voor hen een kostbaar
geschenk.



Magazines
Het afgelopen jaar maakten we alweer de vijfde en zesde editie van het

(F)Luistermagazine, met in de laatste het indrukwekkende verhaal van Wim
en Chantal. Zij hoorden Gods stem en hebben veertien jaar lang geleefd in
het vertrouwen op Zijn woorden. Wat een wonderlijk jaar was het voor hen!

Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen om per editie 1500 exemplaren te
drukken en de digitale versie gratis beschikbaar te stellen via onze website.

We zijn dankbaar voor Stichting De Hoop Drukkerij: een prachtig leer- en
werkbedrijf waar (ex-)verslaafden en mensen die willen afkicken de kans

krijgen om ritme op te bouwen, werkervaring op te doen en opnieuw
perspectief te vinden. Ook daarin zien we weer een mooie samenwerking!



Lanceringsavonden

Naar aanleiding van de indrukken ‘snoeien en step up’ organiseren we sinds
editie #6 (en voor alle volgende magazines) een lanceringsavond. 

Tijdens deze avond eten we samen als team en richten we daarna de zaal in
voor een dankfeest, waarbij iedereen welkom is voor de lancering van het

magazine. We nemen tijd voor aanbidding, luisteren naar inspirerende
bijdrages (gerelateerd aan het nieuwe magazine) en zorgen voor een feestelijk
hapje en drankje. Dit willen we bij elke magazine-release doen, dus twee keer

per jaar.



Outreach Elburg

Bij ‘Winter in de Vesting’ mochten we het Goede Nieuws delen. Tijdens het
inschenken van een kopje chocolademelk of kom erwtensoep deelden we

onze getuigenissen en namen we mensen mee in het besef dat Jezus
vandaag de dag nog steeds leeft.

Een bijzonder moment was toen Wim de indruk kreeg om te vragen of we
samen op straat mochten bidden, midden in de drukte van de kerstmarkt.
Mensen liepen af en aan, maar ondanks alle afleidingen mocht Wim toch

voor een vrouw bidden. Ze sprak Engels en tijdens het bidden keken
voorbijgangers verwonderd naar wat er gebeurde. 

De woorden die gesproken werden bemoedigden de vrouw en raakten
haar zo diep dat tranen zichtbaar werden. Na een knuffel liep ze verder, met

het besef dat er een God is die haar ziet, kent en van haar houdt.



Missie en Visie

Het is een uitdaging om een beweging te starten, te behouden en
doeltreffend te blijven. De wereld vraagt en verwacht structuur. De stichting
zelf is een organisatie en geen beweging. Toch is de kern van wat we willen
doen: ‘bewegen vanuit Zijn stem'. Ook al brengt een stichting verplichtingen
met zich mee die daar soms weinig mee te maken hebben.

We kiezen ervoor om beiden te omarmen: we willen een gezonde,
betrouwbare organisatie zijn én tegelijk een beweging van Gods Geest. Dat
blijft een spanningsveld, maar ook een prachtige opdracht.

(F)Luister Nederland kent daarom twee stromen, die verschillend zijn, maar
elkaar juist versterken.

De bovenste stroom is onze zichtbare missie: iedereen bekendmaken met
het feit dat Jezus vandaag de dag nog steeds spreekt. Dat doen we via
onderwijs, magazines, onze website en social media.

De onderste stroom is onze innerlijke beweging: als team willen we luisteren
naar Gods stem en met Hem meebewegen. We ondersteunen andere
bedieningen en kerken zodra zij Gods stem hebben verstaan en stappen
willen zetten.

Voor 2026 en de jaren daarna verandert onze visie en missie niet. Misschien
verandert wel de vorm: het jasje waarin we het doen. Dat weten we vooraf
niet en dat hoeft ook niet. We zijn op avontuur met God en onderweg zien
we telkens weer hoe mensen Jezus horen, Hem willen gehoorzamen en
samen op weg gaan om meer en meer op Hem te lijken.



2026

In 2026 willen we opnieuw twee magazines ontwikkelen, met de
mogelijkheid om verder uit te breiden wanneer de ruimte en het bereik

groeien.

We onderzoeken of we jaarlijks een conferentie of outreach evenement
kunnen organiseren, in samenwerking met andere bestaande

bedieningen. Een moment van ontmoeting, toerusting en beweging.

Daarnaast zijn we actief op zoek naar een pand in Elburg om ons kantoor
te vestigen. Het magazijn van Wim en Chantal (thuis) raakt steeds voller

en met de komst van een kleintje is de behoefte aan een aparte werk- en
opslagruimte alleen maar toegenomen.

We verlangen ernaar om op nieuwe plekken meer te delen over Jezus en
Zijn stem, of dat nu in kerken, cursussen, groepen of kringen is. Overal waar

ons geluid gehoord kan worden, willen we aanwezig zijn.

Ook zouden we het bijzonder vinden om onderdeel te zijn van de
conferentie bij Opwekking, maar daarvoor is extra budget nodig. We hopen

dit de komende tijd te kunnen realiseren. (De zomerconferentie van New
Wine hebben we daarbij ook in ons vizier.)

Tot slot willen we vrienden, teamleden, volgers en donateurs meer
aanbieden om te groeien in het verstaan van Gods stem. We gaan

onderzoeken hoe we dit praktisch vorm kunnen geven.



Administratie

We zijn dankbaar voor alle ondersteuning die we ontvangen. Ook dit jaar
hebben we alle kosten kunnen dekken en kunnen we met vertrouwen
vooruitkijken naar het nieuwe jaar, waarin we opnieuw twee magazines willen
uitbrengen.

Onze inkomsten komen binnen via giften bij de bestellingen, bijdragen na
diensten of conferenties en soms zelfs giften zonder dat we weten wat de
aanleiding was. Daarnaast zijn er onze trouwe donateurs, die het mogelijk
maken om dit werk te blijven doen. We zijn hier heel dankbaar voor!

Elke keer opnieuw worden we geraakt door mensen die ons willen helpen om
het geluid ‘Jezus spreekt vandaag de dag nog steeds’ verder te verspreiden.

Inkomsten 2025:                  €14.522,56
Uitgaven 2025:                     €11.416,76
Meenemen naar 2026:      €3.105,80 (Hiervan is €500 voor de Nudgeboekjes
                                                gereserveerd i.v.m. een specifieke gift.)



Lees ons
magazine of
een leesplan

op YouVersion!



Wil jij onze 
missie steunen?

Doe een eenmalige gift
of word donateur vanaf

€7,50 per maand.

Scan de QR code!

Ontdek onze missie en
voordelen als donateur.

www.fluisternederland.nl


